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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel I: Geloof en strijd 

  
Deel 9 

  
  
Uit deze veelheid van cellen van de NSDAP/AO ontstond, zoals gezegd, de SA 
van de NSDAP/AO als tweede formatie, naast de celdeling. De ervaringen uit het 
verleden (de overwinning van de reactie op de nationaalsocialistische volksstaat) 
hebben ertoe geleid dat de SA-leiders tegenwoordig ook de Gaube-
vertegenwoordigers van de partij zijn. Dit betekent dat de SA tegenwoordig in 
feite de partij commandeert. Dit blijkt ook symbolisch uit het feit dat de 
Völkischer Beobachter, die ondergronds verschijnt als een centraal orgaan met 
onregelmatige speciale nummers, wordt uitgegeven door de stafleiding van de SA 
en, in tegenstelling tot de NS-Kampfruf, niet door de partijleiding. 
    
Het creëren van een hechte, grondig georganiseerde verzetsbeweging onder 
leiding van een leiderschap binnen Duitsland, zoals het geval is bij de SA, houdt 
een groot risico in, zoals ook bleek uit de opmerkingen van de partijleider. Maar 
het is een onvermijdelijke stap voorwaarts als we ook het beproefde celprincipe 
buiten de SA als vangnet handhaven. Want steeds weer worden SA-eenheden 
opgebroken, die zich dan opnieuw moeten vormen uit de cellen van de NSDAP/
AO. De jaren 1977-78 bewezen de juistheid van deze strategie, waarvoor de SA-
stafchef "Armin" verantwoordelijk was. De NSDAP/AO en haar SA is nu een 
politieke factor in dit land. De kaders van de toekomst zijn gecreëerd en de nieuwe 
Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, de vrijheidsbeweging van de jonge 
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generatie, kan niet langer genegeerd worden.  
    
Over het geheel genomen ziet de verdere ontwikkeling voor de NSDAP/AO er als 
volgt uit: 
  
Oprichting van een hoofdkwartier dat oproept tot de hervorming van de NSDAP 
en absoluut veilig is. Deze taak is volbracht. 
  
Het creëren van communicatiekanalen waardoor propagandamateriaal veilig en 
onopvallend naar partijkameraden aan het front stroomt. - Deze taak is volbracht. 
  
Vorming van onafhankelijke cellen in heel Duitsland om NS-
propagandacampagnes uit te voeren. - Deze taak is uitgevoerd. 
  
Verspreiding van een krant, buiten de kring van partijkameraden, om een 
omgeving van sympathisanten te creëren en de ideologische eenheid van de 
beweging te verzekeren. Hier is veel gebeurd en de NS-Kampruf heeft groot 
pionierswerk verricht. Toch moet de nationaalsocialistische pers nog aanzienlijk 
verbeterd worden in kwaliteit en oplage. 
  
Het samenbrengen van de meest actieve nazi-strijders in de ondergrondse, in een 
eliteformatie onder verenigd leiderschap en in overeenstemming met alle 
veiligheidsvoorschriften. Deze taak is krachtig aangepakt en de successen zullen 
spoedig door de democraten gevoeld worden. Tot dit punt is de ontwikkeling van 
de NSDAP/AO in slechts zeven jaar gevorderd en het succes bewijst het gelijk van 
haar strategie. Ik moet de lezer vragen te begrijpen dat de details van de volgende 
stappen opzettelijk vaag zijn gehouden:  
    
De strategie laat alleen contouren zien, geen rigide details, omdat de beweging 
altijd flexibel reageert op repressieve maatregelen van de staat en bovendien gaan 
veiligheidsbelangen voor. 
  
Door steeds nieuwe, regionaal en later zelfs nationaal en rijksbreed 
gecoördineerde propaganda-offensieven van de SA en de onafhankelijke cellen 
moet Duitsland worden omgetoverd tot een prachtige "swastika-tuin" (volgens 
partijleider Lauck). Het Duitse volk moet er weer aan wennen dat het hakenkruis, 
als symbool van de Duitse wedergeboorte, voortdurend voor hun ogen staat. Er 
moeten zoveel stickers en posters opgeplakt worden dat de tegenstanders het 
zinloos vinden om ze af te breken omdat ze er de volgende ochtend toch weer 
hangen. 
  
De partij en de SA vormen legale verenigingen uit hun gelederen die het werk van 
de NSDAP/AO ondersteunen door spectaculaire publieke acties, of nemen reeds 
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bestaande groepen over. Het doel van dit juridische werk moet zijn om de kwestie 
van het naziverbod steeds opnieuw in de publieke discussie te brengen. We moeten 
bereiken wat de communisten deden met de "Berufsverbotsdiskussion": 
  
Er zou geen dag, geen week voorbij mogen gaan zonder dat er op de een of andere 
manier over de NSDAP en haar verbod wordt gesproken! 
  
De NSDAP/AO vormt cellen in de CDU en de FDP, in de Groenen en 
protestgroepen, in broederschappen en vakbonden, in de BGS, de politie en de 
Bundeswehr, en stuurt waarnemers en "slapers" naar de SPD, de communisten en 
de staatsveiligheid. 
  
Al deze activiteiten samen kunnen niet langer worden verzwegen en veroorzaken 
grote opschudding, vooral onder de Joden en in het buitenland. Ze oefenen druk 
uit op het systeem om een einde te maken aan het - neonazistische spook. De 
verzekeringen van de regering dat het slechts om een handjevol gekken gaat, 
overtuigen niemand meer. 
  
De poging om de NSDAP/AO met staatsgeweld neer te slaan mislukt 
verschillende keren. Verliezen worden steeds vervangen, activiteiten nemen toe. 
De NSDAP/AO kan niet worden verpletterd. De propaganda wordt voortdurend 
opgevoerd totdat de regering het NS-verbod opheft of versoepelt, zoals in het 
geval van het KPD-verbod destijds - of totdat de val van het bezettingsregime 
mogelijk wordt. 
  
Maar waarom belijden nationaalsocialisten vandaag de dag überhaupt weer de 
NSDAP, tonen ze het hakenkruis, gebruiken ze oude namen en uniformen? Is het 
niet eenvoudiger en minder gevaarlijk om de inhoud te behouden en niet de vorm? 
Zijn deze late partijkameraden niet slechts jeugdige uniformfetisjisten, mafketels 
of psychopaten - de harlekijnen van Hitler - zoals de ZEIT schrijft? Politiek werk 
dat nationaalsocialistische inhoud overbrengt in plaats van vorm is zeker 
gemakkelijker en minder gevaarlijk dan collaboratie in de NSDAP/AO. Maar het 
toont ook een totaal onbegrip van de eigenaardigheden van het 
nationaalsocialistische idee:  
    
In tegenstelling tot het marxisme heeft de NS geen starre doctrine, het is gewoon 
een wereldbeeld - geen ideologie. 
    
Het nationaalsocialisme vereist slechts een toewijding aan een paar ideologische 
hoekstenen - Volksgemeinschaft, corporativisme, Groot-Duitsland, 
rassengemeenschap. Binnen deze grenzen is het een echte volksbeweging met 
verschillende stromingen, verschillende opvattingen over de betekenis en rangorde 
van de programmapunten en zonder een rigide definitie van de weg naar het doel. 
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Het nationaalsocialisme als politieke beweging krijgt alleen betekenis door twee 
"uiterlijkheden":  
    
De toewijding aan Adolf Hitler en de discipline en eenheid van de Nationaal 
Socialistische Duitse Arbeiderspartij gegarandeerd door het Führer principe! 
    
De NSDAP verenigde voor een bepaalde tijd alle nationale stromingen, was de 
levensuiting bij uitstek van het Duitse volk, dat zich zonder deze stevige band 
weer in talloze vezels moest opsplitsen. De kennis van deze twee "uiterlijkheden" 
verklaart voor ons het abrupte einde van de nationaalsocialistische 
massabeweging. Tot letterlijk de laatste dag hield de partij stand, haar organisatie 
werkte. Pas met de dood van Adolf Hitler en de ontbinding van de NSDAP deed 
zich die vreemde toestand voor die de overwinnaars zo in verwarring bracht: dat 
het moeilijk was om ook maar één overtuigde nationaalsocialist in Duitsland te 
vinden.     
    
Het nationaalsocialisme leek een massabeweging tegen het nationaalsocialisme te 
zijn geworden. Dit moet een les zijn. 
    
Het nationaalsocialisme zal zijn karakteristieke dynamiek als praktische politieke 
beweging pas weer kunnen ontplooien, als brandend glas voor de versplinterde 
nationale en völkische oppositie, als de organisatorische voorwaarden daarvoor 
weer zijn geschapen. Dit betekent dat de bindende band weer aanwezig moet zijn - 
de door allen gedeelde verering voor de leider Adolf Hitler en de strenge 
partijdiscipline binnen het kader van de nieuwe NSDAP. Al het andere zijn 
schijnoplossingen, sektarisch gebrabbel, in plaats van revolutionair werk voor de 
overwinning! Of men nu spreekt van Volkssocialisme, Nieuw Socialisme, Duits 
Socialisme, Nationaal Revolutionair Idee of Nieuw Rechts - er is uiteindelijk maar 
één manier om een einde te maken aan de versplintering:  
    
Loyaliteit aan de partij van de Führer, aan de NSDAP! 
    
Er zijn andere redenen om in de strategie van "de inhoud behouden, niet de vorm", 
pure illusie en zelfs lafheid te zien. Het hakenkruis en het beeld van de Führer zijn 
nog steeds alomtegenwoordig in Duitsland. Er is geen symbool dat zoveel haat en 
kwijl van de vijand kan opwekken, maar er is ook geen symbool dat zoveel liefde 
en verering inboezemt. Het hakenkruis laat in ieder geval niemand onverschillig 
en dit feit alleen al is een krachtige propaganda. Dit systeem is banger voor het 
hakenkruis dan voor de rode bommen. Daar moeten we gebruik van maken. Wij 
nationaal-socialisten moeten erin slagen om onze beweging en het oude 
hakenkruis-symbool in de ogen van de massa's te vereenzelvigen met de meest 
radicale en meedogenloze oppositie tegen dit systeem. Vooral de instroom van 
jongeren, die in het verleden misschien bij de Roden terecht waren gekomen, laat 
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zien dat we daar al enigszins in geslaagd zijn. 
    
Wij nationaalsocialisten hebben niets, maar dan ook helemaal niets met dit 
systeem te maken. Wij haten dit systeem, wij haten de democratie, die alleen 
denkbaar was op de ruïnes van de nationaalsocialistische volksstaat. Het verband 
tussen deze compromisloze houding en het taboe van het hakenkruis zal het 
systeem doen ontploffen op het moment dat de mensen wanhopen aan de 
democratie en op zoek gaan naar een fundamenteel alternatief. Er zijn vandaag de 
dag minder democraten in de bezettingsstaat Bonn dan zelfs in Weimar. Alleen 
welvaart kan de democratie in stand houden, maar het is precies deze welvaart die 
het systeem niet veel langer zal kunnen garanderen. De magere jaren zijn 
aangebroken en daarmee de hernieuwde kans voor de Duitse vrijheidsbeweging. 
Alleen de terugkeer van de nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij in de 
politieke arena maakt de weg vrij voor wat de staatsveiligheidsdienst het gevaar 
van een "neonazistische vuurzee" noemt.  
    
Alleen omdat de NSDAP/AO bestaat, wordt onze eis tot opheffing van het NS-
verbod zinvol en logisch. Alleen het samenspel van legale strijd en ondergronds 
werk - zelfs zonder organisatorische collusie - geeft een Duitse vrijheidsbeweging 
de kans op een nieuw begin. Dit hoofdstuk mag ook niet eindigen zonder een 
waardering voor twee persoonlijkheden die het onmogelijke hebben bereikt en het 
werk van de nieuwe NSDAP hebben vormgegeven: 
  
Partijkameraad Gerhard Lauck, de oprichter en partijleider van de buitenland- 
en ontwikkelingsorganisatie van de NSDAP, zette een ontwikkeling in gang 
zonder welke er vandaag de dag geen serieus "neonazisme" in Duitsland zou 
bestaan. Hij was het die een verenigde beweging creëerde uit een veelheid van 
kleine nazi-strijdgroepen. Door dit te doen, verwierp hij strikt elke aanspraak op 
absoluut leiderschap voor zichzelf, als een Amerikaans-Duitser, en maakte het zo 
mogelijk voor alle partij kameraden die van goede wil waren en niet verblind door 
hun eigen ambitie om hem als partijleider te erkennen. 
  

Partijkameraad "Armin", de chef-staf van de SA van de NSDAP/AO, bouwde 
de nieuwe SA in slechts drie jaar op met de beste strijdgroepen van de beweging. 
Met onvermoeibare inspanningen roeide de man met de codenaam "Armin" de 
overblijfselen van het burgerlijke denken in de beweging uit en knoopte hij 
succesvol aan bij de revolutionaire traditie van de SA. Het was aan hem te danken 
dat Emst Röhm officieel werd gerehabiliteerd, iets waar de jonge strijders 
herhaaldelijk om hadden gevraagd. En hij was het ook die er vanaf het begin voor 
zorgde dat de SA deze keer de partij zou controleren, zodat op een dag de Tweede 
Revolutie, de afrekening met de reactie, mogelijk zou zijn. 
  
U hebt uitstekende diensten bewezen voor de bevrijding van het Duitse volk! 
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Velen zijn gevallen in München. 
Er waren er veel in München.  
Het kwam bijeen voor de Feldherrnhalle  
Duitse helden de dodelijke voorsprong.  
Ze vochten voor het ontwaken van Duitsland  
geloven in Hitlers missie!  
Marcheerde met minachting voor de dood  
in het vuur van de reactie!  
Velen zijn gevallen in München  
voor eer, vrijheid en brood! 
Het kwam bijeen voor de Feldherrnhalle  
zestien mannen naar het martelaarschap!  
Je dood van 9 november.  
Jij dood, we zweren het!  
Vele duizenden strijders leven nog  
voor het Derde, het Grotere Duitse Rijk! 
 
 

HET LIBERALE KAPITALISME BESTRIJDEN 
  
Liberaal kapitalisme is de dominante vorm van staat, bestuur en economie in de 
westerse geïndustrialiseerde landen. Voorstanders noemen dit allegaartje van 
halfbakken ideeën uit de 18e en 19e eeuw democratie. Dit is verkeerd vanuit de 
betekenis van het woord zelf, want het liberaal-kapitalistische, democratische 
systeem heeft echt niets te maken met de heerschappij van het volk. Het liberale 
kapitalisme is gebaseerd op twee ijzeren pijlers die heilig en heilig zijn voor 
democraten:  
    
Hypocrisie en materialisme. 
    
Het is hypocriet van de democraten om te zeggen dat alle staatsmacht van het 
volk komt.  
    
In werkelijkheid zijn ze nergens banger voor dan dat het volk in opstand komt. De 
West-Duitse bezettingsrepubliek is hier een goed voorbeeld van. Ze dankt haar 
bestaan aan de bevelen en de welwillendheid van de westerse geallieerden, die 
zelfs nu nog meer invloed hebben op de regering die van hen afhankelijk is dan 
het - soevereine - volk. Met de wet op de financiering van staatspartijen, de 
oneerlijke verdeling van zendtijd op radio en televisie, het monddood maken van 
kleine groepen critici van het systeem, die in het beste geval belachelijk worden 
gemaakt of zelfs worden gecriminaliseerd, de 5%-baringsclausule, de verboden op 
partijen, organisaties en evenementen en de eliminatie van alle elementen van 
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directe democratie (verkiezing van het staatshoofd, referendum en 
volksraadpleging), creëerden de democraten een perfect instrument voor 
zichzelf om zichzelf in de parlementen te houden en het volk het staatstoneel 
van de democratie te kunnen presenteren. 
    
Het is hypocriet als democraten zeggen dat in deze staat een oppositie zich 
vrij mag ontwikkelen en niet wordt gehinderd.  
    
In werkelijkheid hebben we in West-Duitsland maar één "democratische" 
staatspartij - SPD-CDU-CSU-FDP - die, dankzij haar dominantie van de 
massamedia, de desinteresse van het volk in politiek en dwingende wettelijke 
maatregelen, regelmatig meer dan 90% van de stemmen krijgt. Deze 
"democratische" staatspartij misleidt het volk opzettelijk door met een deel van 
haar organisatie de komedie "oppositie" op te voeren. In werkelijkheid zijn de 
regerings- en oppositiepartijen het op essentiële punten volledig met elkaar 
eens: ze komen manmoedig op voor de FDGO (vrije democratische basisorde), 
waarvan waarschijnlijk alleen zij weten wat die eigenlijk is:  
    
Ze hebben zich neergelegd bij de overheersing van de overwinnaars in Oost en 
West en de deling van Duitsland; ze accepteren de druk van belangengroepen 
op de regering; ze wedijveren in der minne om sinecures en posten en bovenal 
willen ze op zichzelf blijven. 
    
Een dergelijke "staatsondersteunende" oppositie, die dit spelletje vol overgave 
meespeelt, wordt natuurlijk niet alleen getolereerd, maar zelfs vertroeteld en 
gekoesterd. Echte oppositie mag niet plaatsvinden. Tegen critici van het 
systeem verdedigt de "militante democratie" zich met pesterijen, 
huiszoekingen, intimidatie en, indien nodig, arrestaties. Maar als een 
oppositiebeweging echt sterker wordt, zoals de SRP of de NPD ooit deden, 
schuwen ze geen verbod en agitatie in de massamedia. 
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